«Verlicht mijn ogen opdat ik niet wegzinke in de slaap
van de dood en mijn vijand niet zegt : ik heb hem over-
meesterd>. (Liturgie).

T
Gedenk in uw gebeden
de ziel van de Heer

André DE SCHAMPHELEIRE

echtgenoot van Mevrouw
MARGRIET HOEBEKE

geboren te St. Maria-Horebeke, de 24 september 1932,
en schielijk overleden te Zegelsem, de 23 januari 1970.

Na maanden van kwelling is zijn einde gekomen, on-
verwacht en vroegtijdig. 't Waren maanden van aftake-
ling van zijn lichaams- en geesteskrachten. Onheilspel-
lend schreed de kwaal steeds verder tot er uiteindelijk
niets meer overbleef dan een hulpeloos wrak van hem
die eens een flinke, krachtige man was. Bij een zo lang
gerekt vergaan, knapt ook nog het laatste levensdraadje
plotseling door. Het moet erg zijn voor een man te weten
dat men niets meer kan en niets meer te verwachten
heeft. Hoe passend zijn hier de woorden van de lijdens-
man Job : ¢Hebt medelijden met mij, gij tenminste mijn
vrienden, want de hand Gods heeft mij geraakt».

Dierbare echtgenote, kinderen, ouders, familieleden en
vrienden, bidt dikwijls voor mij tot de Heer, opdat ook
ik, na een leven van tegenslag en ellende, erbarming en
verlossing mag vinden bij Hem.

God, Gij zijt vergevingsgezind en wilt dat alle mensen
zalig worden ; wij doen een beroep op uw goedertieren-
heid, en vragen dat Gij uw dienaar André die uit deze
wereld is heengegaan, laat delen in de eeuwige zalig-
heid, op de voorspraak van de heilige Maria altijd
maagd en van al uw heiligen. Door Christus, onze Heer.

Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwig Licht
verlichte hem.

Dat hij ruste in vrede. Amen.

l\1evr0llw André De Schamphe]eire, ge[)ol’en
Margriet Hoebeke,
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Jongeheer Guy De Schampeleire,
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Danken voor de blijken van deelneming in rouw
en gebeden.




