« Zie, lk maak alles nieuw ! »
(Openbaring 21,5)

Tot vrome nagedachtenis aan
MEVROUW

Marie-Clémentine
DESCHAUMES

echtgenote van de Heer
JOZEF DE LEPELEERE
Geboren te Melden op 8 juni 1889
en in de Heer ontslapen
te Assenede op zondag 20 januari 1974,
gesterkt door de HH. Sacramenten.
Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen en van de Boerinnengilde:

God, onze Vader, wij danken U omdat Gij moe-
der en vader drieénvijftig jaar lang voor el-
kaar hebt bewaard in lief en leed.

Met het dennengroen, dat uw sterfbed sierde,
zeggen wij u: « Dank, moeder ».

Bedankt, goede moeder, bedankt voor het le-
ven.

Bedankt, goede moeder, om wat U ons hebt
gegeven.

Het schoonste geschenk dat zij ons naliet, is
het toonbeeld van een diep christelijk leven,
de gave van een moeder die in alle eenvoud
het schone ideaal van het christelijk moeder-
schap heeft voorgeleefd. Haar rijkdom en fier-
heid was haar gezin; haar diepste leed was
de smartvolle dood van haar oudste zoon
Frans, doch deze beproeving verruimde haar
moederlijk medeleven met het leed van haar
medemensen. Moge de herinnering aan haar
zin voor gebed, haar moedig vertrouwen, haar
kommer om het goede en haar onverdroten
werkzaamheid, ons verbonden houden in echte
liefde en gemeende vriendschap.

Wij bidden U, Heer van het leven, geef haar
na de loutering van haar lang en rijkgevuld
leven de rust en de vrede van uw uitverkore-
nen ; schenk aan vader en allen bij wie haar
heengaan een diepe leegte nalaat, berusting en
vertrouwen.

Mijn goede echtgenoot, kinderen, familieleden
en allen die mij liefhadden, ik bid ook voor
U en zeg u ook dank; dank om de vele zor-
gen waarmee ik thuis werd omringd ; dank om
de liefdevolle verpleging in het rusthuis van-
wege mijn dochter-kloosterlinge, zuster Ma-
ria en om de dagelijkse attenties van Moeder
Devota, van alle zusters en personeel.

Ten paradijze begeleiden mij nu uw gebeden,
in het biezonder het dagelijkse memento van
mijn zoon-priester, van heeroom en van mijn
zusters-religieuzen. Tot weerziens bij de Heer,
H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor
ons.
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Uw aanwezigheid en gebeden hebben ons ge-
sterkt en getroost in deze dagen van smart
en beproeving.

Hiervoor danken u :

De families DESCHAUMES,
DE LEPELEERE,
DE ZAEYTIJD en
DE ZAEYTIID.

drukkerij mijs, moerzeke




