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Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw
Naam.
+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer René DE SCHEERDER,

echtgenoot van
Mevrouw Julienne KOEKE,

geboren te Mater, de 15 Juni 1894, en er godvruchtig
overleden, de 8 Juli 1952, bediend met de HH. Sakra-
menten der zieken.
Oud-Strijder van de oorlog 1914 -1918.

Zijn hand was hard van eelt

Zijn hart was zacht en goedig

Maar machtig ook, manmoedig,

Getrouw en onverdeeld.

Hij was rechtzinnig in

Ziin daden en gedachten

Hij schraagde op mannenkrachten
Zijn heerlijk huisgezin.

Beminde Echtgenote en Kinderen, Moeder en Fa-
milie, gaarne bleef ik nog bij U om door werk en
onderlinge genegenheid ons gelukkig familieleven voort
te zetten. De onverbitterlijke ziekte velde mij neer. -
Gods wil geschiede! Blijft mijn voorbeeld getrouw,
bemint en helpt elkander en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Geachte Medeburgers, vier jaar lang stelden wij
ons leven te pande voor uw vrijheid en welvaart. -
Weest door onderlinge verbondenheid en burgerdeug-
den ons offer waardig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d. afl.)

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers
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