HEER, UW WIL GESCHIEDE !

.l.

BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

LEONTINA DE SCHEPPER,

echtgenote van de Heer

Petrus Jaspers,

geboren te Stekene op 19 september 1903
en na gesterkt te zijn met de genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk, godvruchtig in

de Heer ontslapen in de St-Helena-kliniek te

St-Gillis-Waas op woensdag 27 juni 1973
Lid van de Kath. Arbeidecrsvrouwen: K A.V.

Een mens kan een leven lang overladen worden
met zorgen dag in dag uit. Hard werken, bekom-
mernis om man en kinderen.

Stukje voor stukje wordt een leven, een toekomst
opgebouwd doorheen harde en moeilijke dagen.
Wanneer we denken dat de tijd gekomen is om rus-
tig nog enkele jaren samen te zijn, komen ziekte of
tegenslagen onverwacht het leven aantasten.

Zo is het leven van vele mensen, zo ook van deze
vrouw. In die ogenblikken worden we gewaar, niet
wat we hebben, niet wat we bezitten is het echte
houvast, maar wel wat we betekenen voor elkaar ;
de trouw aan elkaar geeft ons kracht.

Is ons leven iets dat zich alleen maar in deze
wereld voltrekt ? Of reikt het verder ? Zijn er ban-
den die reiken over de dood heen ?

Er zijn momenten waarop de woorden van Kristus
duidelijker worden dan anders ; woorden die sterk-
te en rust geven: ,lk ben de Verrijzenis en het Le-

ven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij ge-
storven.,

In dit geloof is ook deze vrouw door het leven
gegaan. Moge zij nu opgenomen zijn in Gods eeuwig
licht.

DIERBARE ECHTGENOOT, de jaren die we sa-
men zijn geweest waren soms moeilijk en hard.
Dank voor al de zorgen en aandacht, bijzonder in
de laatste weken van ziekte.

BESTE KINDEREN, mogen de zorgen waarmee
gij mij omgeven hebt uw troost zijn, moge uw liefde
onder elkaar daardoor zijn toegenomen.

Moge de Heer U allen bewaren in goedheid en
trouw.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

" Druk FEngels. Sparrenhofdreef 12. Stekene

M

Om de steun van uw gebed
om de troost van uw aanwezigheid

danken U :

De Heer PETRUS JASPERS-DE SCHEPPER,
kinderen en kleinkinderen !
De families DE SCHEPPER, JASPERS,
DE VOS en DE DECKER

Begrafenisond. A.De Roos, Polenlaan 20, Stekene




