De Heer is mijn Licht
en mijn Leidsman,
wie zou ik vrezen. (Ps. 27)

T

Liefde en dankbaarheid nodigen ons uit het
aandenken te bewaren aan

MEVROUW

Madeleine, Sidonie Deschietere
weduwe van de Heer Vital, Gerard DEVENTER,
geboren te Kwaremont op 13 november 1913 en
godvruchtig overleden te Kwaremont

op 28 december 1991, gesterkt door Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Terwjl iedereen zich voorbereidde om het oude
jaar te besluiten in een terugblik over wat
goed en minder goed was en zich klaarmaakte
voor alles wat nieuw en beter zou zijn, heeft
de Heer moeder Zijn Goddelijke uitnodiging
gebracht om bij Hem, voor altijd het nieuwe
te komen vieren.

Zo gaat dat hier in onze wereld : geboren wor-
den en sterven, leven en dood. Wij wikken wel,
God beschikt. Begin en einde !

Moeder is haar levensweg in stilte gegaan :
goed voor de anderen en de morele waarden
van het leven indachtig. De manier waarop ze
haar oud moedertje bij zich thuis verzorgde en
koesterde getuigt daarvan.

Gans haar leven was aan haar geliefden toe-
gewijd : de genegenheid en de zorg voor haar
lieve echtgenoot, haar kinderen die ze met woord
en voorbeeld steeds is voorgegaan; haar klein-
kinderen in wie ze haar troost en vreugde vond.
Haar zorgen gaf ze niet door, ze droeg rustig
haar eigen pijn en leed... tot het plotse einde...
Er is niets dat de mens zoveel verdriet en ver-
twijfeling brengt als de dood...

Hoe groot de pijn van het afscheid ook is,
toch blijft er de hoop op een weerzien die de
smart verzacht...

Vader en moeder zijn nu weer verenigd in een
Liefde die geen enkele schaduw meer kent.

« Wil je, als moeder henengaat

haar met je liefde lonen,

laat dan haar beeld bij raad en daad
je in de geest steeds wonen » !

Namis : zondag 19 januari 1992

De families DESCHIETERE, CLAEREN, DEVENTER,
BOVENISTIER,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel




