Waakt omdat Gij niet weet op welke dag
de Heer zal komen.

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN
DE HEER

ACHIEL DE SCHRIJYER

weduwnaar in le huwelijk van Mevrouw
GABRIELLE VIVILLE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA ROELANDT

geboren te St. Martens-Lierde, op 12 fe-
bruari 1920 en er schielijk overleden op 5
januari 1972. Gezalfd met de H. Olie in
extremies.

Oud-strijder 1940-1945.

t

Uw deelneming in het verlies van de dier-
bare afgestorvene schonk ons veel troost, en
uw gebed was een kostbare hulp voor onze
welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor.

De families DE SCHRIJVER, VAN DEN
DOOREN, VIVILLE, VAN DAMME,
ROELANDT en VANNIEUWENHOVE.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

O God, hoe broos is toch het leven hoe
kortstondig zijn vreugde. De dood beheerst
alles, nu hier, dan daar. Zonder keus noch
wet maait zij de arme en de rijke, de goede
en de minder goede, de man in volle le-
venskracht en het beginnende leven.

De duurbare overledene was een ijverig en
werkzaam man, bezorgd en bekommerd om
zijn gezin — steeds gereed om in alle een-
voud een helpende hand te bieden — in zijn
omgang was hij eenvoudig, hartelijk en op-
recht.

Met een vriendelijk woord wist hij steeds
anderen op te beuren. Zijn eigen stil ver-
driet droeg hij diep in zich en zonder klagen

Beste echtgenote, kinderen, broer en zus-
ter, de tijd die wij hier op aarde Kkrijgen
kan z6 kort zijn, gebruikt hem z6 dat hij
de beste voorbereiding mag zijn op het ko-
mende leven dat eeuwig duren zal. Mocht
ik U blijvend dankbaar zijn voor uw gebe-
den en helpt elkaar naar vermogen. Mocht
ik weldra Uw aller voorspreker zijn bij de
Heer. Tot later.

Goede vrienden en kennissen, U ook blijf
ik eeuwig dankbaar.




