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DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

ANNA DE SCHRYVER

Geboren te Nederbrakel op 6 januari 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 1 februari 1986.

Zij ontving vol godsvrucht het Sakrament
der Zieken en de Pauselijke zegen.

De families
DE SCHRYVER-COPPENS,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : donderdag 20 februari om 19.30 u.

Ik heb lang en gelukkig geleefd,

heb mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
van alle goede dingen voldaan,

zachtjes ten Gode gegaan.

(S. Streuvels)

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn.,

Brakel




