T
Dankbaar aandenken aan

Georges DE SCHRIJVER

echtgenoot van
Maria Clementine SCHOLLIERS

geboren te Aalst op 31 mei 1909 en er
godvruchtig overleden op 1 juni 1978
gesterkt door de Sakramenten der zieken

d

G P weer van het O.F. en
A.L. 1940- ’45

Partisaan van het Staf te Velde der
Kolonne TITO

Vereerd met de medaille van de Weerstand.

God, onze Heer,

Gij houdt van ons zoals een vader van zijn
kinderen, wij vertrouwen deze overledene
toe aan Uw liefde die geen grenzen kent.
Jarenlang heeft Georges zijn ziek-ziin ge-
laten gedragen, zonder opstandigheid, vol
aanvaarding, blij en dankbaar om de vriend-
schap van zijn echtgenote, zijn kinderen,
kleinkinderen en al wie hem wat verstrooiing
bracht in zijn stille ziekenkamer.

Wij danken U, God,

voor al het goede, voor de vriendschap,
de zachtmoedigheid en het geduld dat U
ons door deze mens hebt gegeven.

Wij vragen U

geef hem nu «eeuwige» rust en vrede en
bewaar in ons wat in zijn leven schoon en
edel was.

Maria Clementine SCHOLLIERS,

Francois en Emilienne DE SCHRIJVER
DE KEGEL en kinderen,

Marcel en Emilienne VAN GOETHEM -
DE SCHRIJVER en kinderen,

Julien en Alice TROCH-DE SCHRIJVER
en kinderen,

Julien en Gerarda DE SMET-
DE SCHRIJVER en kinderen,

Roland en Francoise BONNE -
DE SCHRIJVER en kinderen,

Maurice en Gilberte DE SCHRIJVER -
JANSSENS en dochter,

De families DE SCHRIJVER, SCHOLLIERS,
VAN DE VELDE en MERTENS

danken de Zusters en het perso-
neel van het St.-Elisabethziekenhuis
voor hun goede zorgen en U voor
uw gebed en deelneming.

Begraf. Arijs, Aalst. drukk. sanders




