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Dit moge U blijvend doen gedenken
de schone ziel van
ZEEREERWAARDE HEER

Jozef DE SCHRYVER

Pastoor met rust te Brakel

Geboren te Brakel op 6 februari 1898,
Priester gewijd op 26 mei 1923,
was hij achtereenvolgens leraar aan het
kollege te Eeklo,
aalmoezenier van het Werk der Vlamingen
te Parijs
en pastoor te Hillegem.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de pauselijke zegen,
overleed hij godvruchtig in de
Sint-Franciscuskliniek te (Op)Brakel
op 30 juli 1972.

Haast geruisloos is hij van ons heengegaan.

Hij hield veel van het leven en van de
mensen en toch heeft hij de dood op een
bewuste en moedige wijze aanvaard.

Hij was een fijne en minzame persoonlijk-
heid en een priester naar Gods hart.

Over de schoonheid van de natuur en de
kunst kon hij met bewondering spreken maar
ook voor de kleine dingen van het alledaagse
leven kon hij opgetogen en blij zijn.

In zijn tevredenheden en zijn vreugde liet
hij ook de anderen delen, hij sprak op tijd
en stond een sprankelend en opbeurend woord
en deed goed zonder ijdel vertoon.

Zijn leven is een lange schone reis ge-
weest : langs Eeklo, waar hij als leraar met
vaderlijke goedheid en dichterlijke aanleg zijn
studenten onderwees ; doorheen Frankrijk, waar

hij als pastoor der Vlamingen, bij vele men-
sen, die ver van hun geboortegrond woonden,
het Vlaams kristelijk erfgoed hielp bewaren ;
in de landelijke parochie van Hillegem, waar
hij jarenlang de zielzorger was, die streed
om het goede en het ware te doen primeren.

De avond van ziin leven bracht hem terug
naar Brakel, de parochie van waaruit hij na
zijn eremis als priester vertrokken was.

In de stilte van zijn lijdenskamer heeft
hij nog een harde strijd gestreden, steunend
op de liefde van hen die hem omringden,
zeer dikwijls alleen, enkel met de kracht van
zijn sterk geloof en zijn heilig bewustzijn
van deelname aan het offerend priesterschap
van zijn Heer.

Na deze harde maar schone levenstaak is
hij binnengetreden in de heerlijkheid Gods.

Wij allen, broeders, zusters, familieleden
en vrienden, danken God om dit eenvoudig
maar diepgaand priesterleven en wij troosten
ons met de =zekerheid, dat God zijn goede
en trouwe dienaar geroepen heeft tot vreugde
en onsterfelijkheid.

Om uw gebeden en blijken van diep-kristelijk
medevoelen in de rouw die ons treft,
danken U :

de families DE SCHRYVER en COPPENS.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




