T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Marie DE SCHRIJVER

echtgenote van de Heer
RENE DE CAMPENAERE

geboren te Hemelveerdegem op 15 juli 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 20 october 1976,
gesterkt door de Sacramenten van ons heilig
Geloof en de Pauselijke Zegen.

De diepe levenservaring van het oud-
worden maakt de mens rijp voor de tijd van
het andere leven. Gelukkig de mens die zoals
Marie de kans krijgt zich rustig bij het gaan
van de jaren op de dood voor te bereiden.

Ouderdom, tijd van stilte, bezinning en
gebed. Gelukkig de bejaarden die met deze
tijdsbesteding hun dagen vullen !

Het leven van de mens lijkt wel iets van
de jaargetijden in zich te dragen : enkele jaren
onstuimige lente, een lange zomer vol arbeid
en levensstrijd, een kille herfst gevuld met
pijn en ziekte die het leven langzaam ver-
kleuren tot de winter invalt van de vlug
naderende dood.

Deze kans heeft de gelovige voor : dat de
dood naar zijn opvatting geen vernietiging
van zijn leven betekent maar een beter begin
bij God.

Bidden wij voor de afgestorvene : « Dat
haar lang en schoon leven door God zou aan-
vaard worden als een menselijke offergave
die roept om de barmhartigheid van Hem die
vergeeft en vergeet...

Dat Marie nu moge genieten van het loon
dat God voor elke mens heeft voorbereid als
bekroning van zijn goede levensdaden...

Dat zij overvloedig beloond worde voor de
totale gave van haar dochter aan de Heer ».

Dierbare echtgenoot, kinderen en familie-
leden, vaarwel ! Hebt dank voor al uw liefde-
volle zorgen. Stort geen nutteloze tranen bij
mijn afsterven, doch gedenkt mij in uw ge-
beden, want het gebed kan mij helpen en U
troosten. Tot weerziens in de Hemel.

De families DE SCHRIJVER,
DE CAMPENAERE, MEULENIJZER
en DE MESEL,
DANKEN U
voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. De Ruyver - Brakel




