Rust nu maar, je strijd is gestreden,
je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Paul, Odon,
Jozef DE SCHRIJVER

geboren te Nederbrakel op 9 januari 1942 en
godvruchtig overleden in het Algemeen Zieken-
huis Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 5 december 1992,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Pa,

met pijn in het hart hebben we zo vroeg van
u moeten afscheid nemen. We staan met ver-
bijstering en met zoveel vragen, waar we nu
nog geen antwoord kunnen op vinden. Eerst
zal de pijn en het verdriet van uw heengaan
verwerkt moeten worden, opdat we verder
zullen kunnen leven met de onopgeloste vragen
van leven en dood.

Pa,
we waren zo aan u gehecht. Uw liefde en uw
bezorgdheid voor ons heeft nu haar diepte
gevonden, omdat we u moeten missen, en

gij geen deel meer kunt nemen aan ons.
Doch hopen en vertrouwen we, dat gij aan
de overkant van dit leven, waar je rust en
vrede vindt in de schoot van onze barmhartige
God, gij nog altijd op een bijzondere wijze
ons nabij zult zijn.

Daarom pa, hopen we, uw kinderen en
kleinkinderen, dat uw liefde die ons hier op
aarde samen bond, niet verbroken wordt, maar
met de hulp van Gods genade, en het mee-
leven van zoveel medemensen, ons nimmer
zal doen vergeten wat gij voor ons betekend
hebt.

Uw kinderen.

Moeder, mag ik uit de grond van mijn hart,
u danken voor de manier waarop je mij en
mijn gezin hebt opgevangen in de moeilijke,
maar ook in de vreugdevolle momenten van
mijn leven. Dank u, moeder.
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