«Aan allen die Hem aanvaarden heeft
Hij de macht gegeven kinderen van
God te wordenn».

1.

Gedenk in uw gebed en bewaar in
uwe herinnering

DE HEER
Philemond DE SCHRIJVER

Weduwnaar van Mevrouw
Marcellina VAN MULDERS

Lid van verschillende godsdienstige
verenigingen en van de Bond der
Gepensioneerden
geboren te Haaltert op 25 november
1883 en, gesterkt met de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke
Zegen, in de Heer ontslapen te Welle
(Denderleeuw) op 6 januari 1977.

Vele jaren heeft God hem geschonken
en Philemond heeft ze met geloof,
hoop en liefde uit Gods hand aan-
vaard als een gave en een opgave
hem door zijn Schepper gegeven. Blij
en dankbaar is hij door het leven ge-
gaan. Alles maakte hem gelukkig

planten, bloemen, vogels, zon, regen
en wind. Hij geloofde dat dit alles de
mens gegeven was voor zijn geluk.

Innig goed van hart was hij een toe-
gewijde echtgenoot en een zorgzame

vader voor zijn kinderen. In lief en
leed betrouwde hij op God, en bad
om licht, hulp en kracht.

Op zijn oude dag was hij dezelfde
blijmoedige mens, die aanvaarde dat
de moeilijkheden en de last die er-
mee gepaard gingen, voor hem een
kans waren om ook hier Gods Wil in
geduld en ootmoed te aanvaarden.
Almachtige God en Vader, als Uw
kind is hij door het leven gegaan.
Neem hem op in uw barmhartigheid
en laat hem nu voor eeuwig leven in
uw heerlijkheid.

Lieve kinderen, ik dank U om uw
liefde en nooit ophoudende zorg, dag
en nacht hebt gij mij bijgestaan en
verzorgd. Ik ben nu heengegaan naar
een nieuw bestaan. Samen met hen
die mij zijn voorgegaan zullen wij in
gebed verbonden blijven. Eens vin-
den wij allen elkaar terug in Gods
eeuwigheid.

Moge God U zegenen en tot weer-
ziens in de eeuwige vreugde.

Hij ruste in vrede.

De families : De Schrijver, Van Mul-
ders, Raes en Van Mol
danken U oprecht voor de blijken
van oprecht kristelijke deelneming

Begraf. Frans Bael, Denderhoutem




