Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het
eeuwig leven. Symbolum.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

Dieter - Frans DE SCHRYVER
weduwnaar in 1¢ huwelijk van Mevrouw
Mathilde Van Grootenbrulle

en in 2¢ huwelijk van Mevrouw
Mathilde Meulenyzer

geboren te Sint Martens-Lierde, den 29 April 1862

en godvruchtig overleden te Sint Jans-Hemelveer-

degem den 28 der Oogstmaand 1943. Versterkt
door de H.H. Sacramenten.

Ik heb ellendige dagen gehad en smartvolle nach-
ten doorgebracht. Waarom was mijne pijn en mijne
kwaal ongeneesbaar ? Omdat Gij, o Heer, volgens
uwen goddelijken wil gehandeld hebt.

Uw wil dus, o Heer, geschiede en niet de onze.
Wij buigen het hoofd voor Uwe opperste schikkin-
gen, hoe bedroevend zij ons ook voorkomen.

H. Bern. Job 1V, 12, XI, 7.

Vaartwel, Lieve Kinderen, Kleinkinderen en
Bloedverwanten. Ik heb uwe tranen gezienen uwe
zuchten geteld ; doch troost u, want indien God
ons voor eenigen tijd van elkander verwijdert, zal
Hij ons nog eens vereenigen en ons geluk zal
eeuwig duren.

Ik bedank u allen voor de belangrijke liefde die
gii mij hebt bewezen en voor de teedere zorgen die
giji voor mij in mijne langdurige ziekte gehad hebt.

Vaartwel, wii zullen elkander welhaast wederzien
in den Hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef aan de ziel van uwen
dienaar de eeuwige rust en dat het eeuwig licht
hem verschijne.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Uitgeverij A. Dammekens Hemelveerdegem.

DANKEN U VOOR DE
BLIJKEN VAN GENEGENHEID.

Mijnheer en Mevrouw Remi De SCHRYVER-LUCAS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE SCHRYVER-LUCAS en kinderen ;
en kinderen

Mijnheer en Mevrouw Ren¢ DE CAMPENAERE-DE SCHRYVER




