leder die hem op zijn levensweg ontmoette,
als een mens om van te houden
blijve voor God vroom gedenken

FRITS DE SCHUTTER

Hij werd geboren te Aalst op 25 januari 1946
als zoon van Charles en van

Germaine Daelman

Op 26 januari 1973 huwde hij met
Marie-Claire Van Den Berghe

Ze waren zo gelukkig voortaan « samen »
door het leven te kunnen gaan, en zich dienst-
baar te kunnen maken in ziekendienst. Door
een smartelijk ongeluk overleed hij te Aalst
op 12 juni 1973. In zijn lijden werd hij ge-
zalfd met het sacrament der zieken. Wij ge-
loven dat hij nu voor altijd gelukkig verder
leeft in Gods nabijheid. ¢

Een lente vol beloften... er volgt geen zomer
op... Dat zou niet mogen gebeuren zeggen
de mensen... En toch... de harde realiteit
dwingt ons dit te aanvaarden. Enkel vanuit ons
geloof kunnen we de kracht halen om moedig
en hoopvol verder te leven, in het besef dat
zijn leven niet verloren is. Op een andere,
misschien diepere maar onzichtbare wijze leeft
hij verder.

Wie Frits gekend heeft, kan hem nooit ver-
geten. Steeds open en vriendelijk, gedienstig
en goed voor de zieken waarvoor hij zich ver-
antwoordelijk wist.

Jong en sterk, vol energie, rijk aan gaven van
geest en hart, gehecht aan zijn familie en
trouw in de liefde. Steeds had hij een glim-
lach om de mond.

Hoe droomde hij er van een schoon en kris-
telijk huwelijk uit te bouwen. Waarom toch,
Heer, moest dit alles nu anders verlopen...
En dan luisteren wij naar Jezus van Nazareth
die zegt : « Als de graankorrel niet sterft
brengt hij geen vrucht voort »...

Lieve moeder, goede vader, heb dank voor de
kristelijke opvoeding die ik van u mocht ont-
vangen, voor uw veel begrip en attentievolle
liefde tot het laatste ogenblik toe. Ook u,
goede ouders van Marie-Claire, ben ik zeer
dankbaar omdat ik bij u een tweede thuis
gevonden had. Bij God en in uw liefde leef ik
verder.

Marie-Claire, mijn liefste meisje, dank om
alles... Samen droomden we van een schoon
huwelijk, we waren zo gelukkig met elkaar...
De Heer heeft er anders over beschikt. Over
de dood heen blijven we met elkaar verbon-
den, want : « echte liefde is uit God en kent
geen einde ».

En gij, ook, lieve broers, schoonbroer en
schoonzusters, ge zult me missen. Vergeet
me nooit. Zie ik ben U voorgegaan op de weg
die ge allen eens zult volgen.

En gij, goede vrienden uit de verpleging van
het hospitaal... denk er aan dat ons leven
slechts zinvol is in de mate van onze inzet...
In de zieke en lijdende mensen ontmoeten we
ﬁe Heer Jezus het meest. Wees goed voor
en.

Frits, wij allen kunnen u niet vergeten. Wij
nemen geen afscheid van u. We zijn dank-
baar dat we u mochten kennen. We geloven
dat uw leven tot volle zomerbloei zal komen,
omdat het veilig geborgen is in Gods hand.
Wij geloven immers dat onze God geen God
van doden is, maar van levenden.

« In Uw handen, Vader, bevelen we deze goe-
de jonge man. »

De families : DE SCHUTTER,
VAN DEN BERGHE, DAELMAN en
ROSIERS,

Bedanken.
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