In Gods genadige liefde
bevelen wij met gelovig betrouwen
onze dierbare

MARIE DE SCHUYTENEER
weduwe van EMERY DE MULDER

geboren te Ildegem op 2 december 1905 en

tot de heerlijkheid van de hemelse Vader

opgegaan te Geraardsbergen op 22 januari

1989, gesterkt in haar geloof en de bijstand
van de H. Sakramenten.

De families DE SCHUYTENEER, DE MULDER,
VAN DER BIEST en PIETERS,

danken U om uw deelname in hun rouw
en de steun van uw gelovig gebed.

Rust zacht, lieve moeder,

Uw strijd is gestreden.

Gij hebt het voorbeeldig gedaan :
gewerkt, gezorgd en gebeden,
steeds voor anderen.

Uw taak is nu volbracht,

Uw loon vindt gij bij de Heer.

Almachtige God, in Uw liefde weten
wij nu onze moeder gelukkig gebor-
gen. Zoveel zouden wij haar nog wil-
len zeggen van dankbaarheid, bewon-
dering en harteleed omdat wij haar
zullen missen.

Doorheen onze tranen zoeken wij
haar nu bij U. Sterk ons geloof, ver-
meerder onze hoop. Dat ook wij eens
samen met haar delen mogen in het
licht van Uw heerlijkheid.
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