.l.
Gedenk in uw gebeden de ziel
van

de Heer Jérome DESLOOVER,

echtgenoot van
Mevrouw Blanche DE SCHUYMER,

geboren te Rosult (Frankrijk) op 22 februari 1922,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 8
december 1977, bediend met de HH. Sakramenten
der zieken.

Niet erkende Weerstander van de oorlog 1940 - 45.

Alhoewel we wisten dat het de laatste tijd zo
goed niet meer ging met Jérdme en dat de ziekte
hem langzaam ondermijnde, zijn we toch pijnlijk
verrast bij het heengaan naar het Hemels Vaderhuis
van deze goede man en vader. Ja, we weten het
allemaal, we hebben hier op aarde geen blijvende
woonplaats en zijn wij allemaal geroepen door God,
tot de eeuwige eindbestemming bij Hem.

Zijn heengaan groeft diepe menselijke pijn in ons
hart en we hebben verdriet, maar als kristen mens
weten we dat de dood niet het einde betekent;
maar het begin is van een nieuw leven ; dat de
grens van ons aardse leven, de inzet is van een
oneindig hemels bestaan.

De dierbare overledene is gans zijn leven tot aan
zijn ziekte een noest en hard werker geweest, hij
kende geen rust en was altijd in de weer, in zor-
gende en dienende liefde. De verschrikkingen van
de oorlog hebben zijn leven zwaar getekend. Na
een langdurige en pijnlijke ziekte is hij al te vroeg
van ons heengegaan.

Beminde echtgenote, ik kan u niet genoeg danken
voor uw grenzeloze toewijding vooral tijdens mijn
ziekte. Nooit was iets teveel. Onze liefde voor elkaar
bestond niet in woorden maar in de steun voor elkaar.

Goede kinderen, dank om uw genegenheid voor
mij. Blijft vader gedenken in uw leven, helpt elkaar
en weest een sterke steun voor moeder.

En allen die mij genegen zijt, weest mij indachtig
in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Mevrouw Blanche DE SCHUYMER, zijn echigenote ;

Heer en Mevrouw Roger WAEGHE - DESLOOVER
en kind,

Heer en Mevrouw Florent DESLOOVER-DE
TEMMERMAN,

Heer en Mevrouw Norbert DESLOOVER-CAMER-
LINCKX en kind,

Heer en Mevr. Laurent DESLOOVER - GHEVAERT,

Jongeheren Ronald, Donald, Yvan en Boudewijn
DESLOOVER, zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DESLOOVER, DE SCHUYMER,
DE CLERCQ en POURCQUOI.

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




