Voor allen die op Maria vertrouwen zal de deur
des Hemels geopend worden.

BID VOOR + DE ZIEL

van Juffrouw
JULIA DE SMECHT

dochter van wijlen Mijnheer Jan-Baptist

van hun

DANKEN U.

en van Mevrouw Victorine Collyns

geboren te Viane, de 18 augustus 1899 en aldaar
godvruchtig overleden, de 15 october 1960, voor-
zien van de H H. Sacramenten der stervenden.

Wat is toch het leven van de mens! Als men
denkt zijn doel bereikt te hebben, als men hoopt
op nog een lang leven, komt op eens de beproeving
de ziekte... de dood.

Gelukkig had de overledene het einde van haar
leven voor ogen ; zij trachtte aan God te behagen
met haar plichten zo getrouw mogelijk te vol-
brengen.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden

dierbare afgestorvene,

Iemand die ziin ouders tot heteinde toe gesteund,
getroost en geholpen heeft zal van de Heer met
blijken van liefde ontvangen worden.

Duurbare Familie, ons scheiden is thans ge-
schied. Gods wil geschiede. Hebt dank voor uw
genegenheid en goede zorgen gedurende mijn
ziekte. De beste blijken van blijvende genegenheid
welke gii mij kunt schenken is mij indachtig te
blijven in uw gebeden. Tot wederziens in de
Hemel,

De familie DE SMECHT,
De familie COLLYNS,

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

Uitg. Wed. Matthys, Viane




