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GENEGEN GEDENKEN WIJ
DE HEER

Leo Albrecht DESIMPELAERE

echtgenoot van Mevrouw
Godelieve KINDT

geboren te Meulebeke op 20 juli 1925

en godvruchtig overleden in zijn woning

te Meulebeke op 2 maart 1993,

gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Lid van de Landelijke Gilde.

Met pijn in het hart moeten we afscheid nemen
van Leo. Achtenzestig jaar is niet jong, maar
toch te jong om te sterven.

Samen met zijn echtgenote Godelieve heeft hij
in de negenendertig jaren van zijn huwelijk drie
dochters en een zoon grootgebracht. Allen zijn ze
op hun plaats.

Als groentenkweker en -handelaar heeft hij veel
gewerkt, maar voor zijn gezin was het graag
gedaan. Het welzijn van zijn echtgenote, van
zijn kinderen en hun gezin lag hem nauw aan
het hart.

Leo was een mensenvriend die graag bij mensen
vertoefde : op de markt, in het duivenlokaal en
in de kerk op zondag. Leo was zo hulpvaardig
dat hij moeilijk iemand een dienst kon weigeren.
Merkwaardig was hoe bijna iedereen die met hem
omging spontaan als het ware bij Leo thuis was.

Door zijn bescheiden eenvoud maakte hij vele
vrienden.

Drie jaar geleden kreeg Leo moeilijkheden met
de gezondheid. In de kliniek hebben ze hem nog
geholpen, maar verleden jaar waren de moeilijk-
heden daar weer. Er kwam geen verbetering,
integendeel. Moedig heeft Leo zijn pijnlijke ziekte
gedragen. Hij deed het zonder klagen. Hij maakte
het niet lastig voor zijn echtgenote en kinderen.
Zijn groot verdriet heeft hij in stilte geleden.
Bezoek was voor hem overbodig, hij vond troost
in de nabijheid van zijn naaste naastbestaanden.
Het vooruitzicht dat we hem voortaan moeten
missen valt zwaar, maar we zijn God dankbaar
dat we zo een schone en edele mens in ons
midden mochten kennen.
Tot afscheid bidden wij: Heer God,

Nu dit hart dat zo van het leven en van de

mensen heeft gehouden, stil gevallen is,

bevelen wij deze mens in uw handen. Wij

geloven dat zijn noam geschreven staat in

de palm van uw hand.

Wij bidden U, roep deze mens ten leven,

schenk hem uw licht en uw vrede en laat

hem delen in uw onbegrensde vreugde.

Door Christus onze Heer. Amen.

Om uw gebeden en deelneming danken U :

Godelieve KINDT,

Zijn kinderen en kleinkinderen.

De families DESIMPELAERE - VERLEYE,
KINDT - VANDEKERCKHOVE.

zijn echtgenote;

Rouwdienst A. Sabbe, Meulebeke
Drukkerij Veys, Meulebeke







