In Uw handen, God mijn Heer,
Leg ik mijn geest en leven neer.

+

Dit blijve een dankbare herinnering
aan de liefde en vriendschap van
MEVROUW

Elza DE SMAELE
Echtgenote van Georges VAN GANSBERGHE

Geboren te Scheldewindeke op 20 maart 1921
en godvruchtig overleden te Melle op 16 ja-
nuari 1980, voorzien van de laatste H.H. Sa-
kramenten.

De stilte van de dood is over haar huis ge-
komen. Men treurt om het heengaan van Elza.
Familie en vrienden hebben het hart vol droef-
heid op deze winterse dag, waarop de kille
en slapende natuur in stilte meerouwt.

Deze zorgzame vrouw heeft het leven vaar-
wel gezegd, het leven waaraan ze zich met
alle krachten, die in haar aanwezig waren,
had vastgeklampt. Zij worstelde in een onge-
lilke strijd tegen de ziekte, die haar gestel
slopend ondermijnde. De beste zorgen kon-
den niet baten en langzaam aan doofden on-
herroepelijk haar levenskrachten uit.

Haar devotie voor O.L. Vrouw was groot.
Schreiend heeft ze de moeder van God te
Lourdes om erbarmen gesmeekt. O.L. Heer
heeft er anders over beschikt en zijn trouwe
dienares naar Zich teruggeroepen.
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Ze was een goede moeder, die nog zoveel
voor haar gezin had willen doen. Een voor-
beeldige echtgenote, die gehoopt had samen
met haar brave man nog echt te mogen ge-
nieten van een aangename en lange levens-
avond.

Liefste Georges, ik weet dat gij mij zeer
zult missen. Wij hadden nog gedurende lange
tijd lief en leed kunnen delen. Dank voor de
jaren dat wij samen gelukkig waren en dank
voor uw nooit verpozende toewijding geduren-
de de vele maanden van mijn slepende ziekte.

Mijn beste kinderen, uw moeder was nog
zo graag bij U gebleven. Met mijn ganse moe-
derhart heb ik U liefgehad. God schenke U
troost in deze pijnlijke ogenblikken.

Kleine lIsabelle, waarvan ik zielsveel hield,
vergeet uw Oma niet. Voor U zal ik O.L. Heer
vragen, dat hij U steeds genadig weze.

Beste familie en goede vrienden, die geen
zorgen hebt gespaard om mij moreel op te
beuren, mijn pijnen te verlichten en mijn lij-
den te verzachten, dank voor alles.

Moge God U beschermen.

Georges Van Gansberghe,
Antoon Van Gansberghe-Diane Leyman,
Isabelle Van Gansberghe,
De families De Smaele, Vermeersch,
Van Gansberghe en Baele,
danken U voor de blijken van
deelneming en gebeden.
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