Dat de zielen van de overledenen door de barmhartigheid
van God in vrede rusten.

L

Gedenk in U gebeden
MEVROUW

Maria, Mathilde DE SMAELE

echtgenote van de Heer
Arthur Verhoeyen

Geboren te Bavegem op 13 september 1901 en overleden
te Oosterzele op 12 oktober 1977. Door de gebeden van
de H. Kerk aanbevolen bij de Heer.

Jk heb de Heer aanroepen in mijn beproevingen, ik
heb tot God gebeden en vanuit de Hemel heeft de Heer
mijn bede verhoord.» - Ps.17

De dierbare overledene was een plichtsgetrouwe echt-
genote en een zorgzame moeder. Naar het voorbeeld van
de Heer Jezus was ook haar leven getekend met lijden en

beproeving. Moge zij nu de uiteindelijke rust vinden
waarnaar elk mensenhart tracht midden lijden, arbeid en
ZOTg.

De zwaarheden van het leven zijn haar ten deel gewor-
den, het lijden heeft haar gelouterd, de dood nam haar
onverwachts weg uit ons midden. Toch was moeders hart
bij de haren tot aan haar sterven.

Dierbare echtgenoot en kinderen, gedenk mij in uw
gebeden. Heb dank voor uw liefde en zorgen.
Dichtbij de Heer, verenigd met onze dochter zal ik uw
voorspreekster zijn.

Moeder Maria, U die wij vooral vieren tijdens de ro-
zenkransmaand, bid voor ons.

De Heer Arthur VERHOEYEN
haar echtgenoot
De Heer en Mevrouw
Julien VERVAENEN - (VERHOEYEN+Y) HOSTENS
De Heer en Mevrouw
Julien VERHOEYEN - VAN AUDENAERDE
haar kinderen
Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

en de families DE SMAELE, VERHOEYEN, DE LANGE

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en in gebed.

Druk. De As. (091) 62 70 o1, Helstmat 45, Oosterzele
Begraf J. W Dorp, Oostenele




