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Op 11 januari 1997
namen we afscheid van

DE HEER

Alfred Gilbert DE SMET

Weduwnaar van Mevrouw
Juliene MARCHAND

Geboren te Sint-Maria-latem op 7 maart 1906
en overleden in ” Huize Roborst” te Zwalm
(Roborst) op 3 januari 1997.
Oudstrijder 1940-'45
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Uw blijken van medeleven zijn voor ons
een grofe steun.
Wi danken u ervoor van harte.

Noél en Marie-Claire

DE SMET-SANGLAN
Deborah en Rebekka DE SMET.

"Dank je, Pa” willen we je zeggen voor alles
wat je voor ons gedaan hebt.

Onze foekomst was je grootste zorg. Je wou
altiid het beste voor ons. Bij jou konden we
steeds ferecht.

Zo dikwijls deden we beroep op je goede raad,
bekwaamheid en hulpvaardigheid.

Je kleinkinderen Rebekka en Deborah waren je
"oogappels” waarvoor je alles deed wat je
kon.

Grenzeloos was je liefde en inzet voor onze
moeder, voor wie je de laatste jaren dag en
nacht opgeofferd hebt. Nooit hebben we je
horen klagen, je levenslust was onuitputtelijk.
Voor ons dllen heb je zoveel betekend, dat wij
je nooit zullen vergeten.
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Begr. De Pauw, Zwalm - Drukk. De Toren, Herzele.




