O heilig Kruis onder uw schaduw wil ik rusten.
L d

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ARTHUR DE SMET

echtgenoot van Mevrouw
Maria De Decker

geboren te St Martens-Lierde de 9 december

1881 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen

de 24 april 1957. Gesterkt door de HH. Sacramen-
ten der Stervenden.

Hij heeft de ongemakken ener langdurige en
pijnlijke ziekte met grote verduldigheid onder-
staan, en aanzag de dood met de vaste hoop op
Gods barmhartigheid.

De duurbare overledene heeft ellendige maan-
den gehad en droeve nachten geteld; maar wie is
de mens hier op aarde zonder kruis en verdriet ?
Geheel het leven van Christus was een gedurig
kruis, hoe zouden wij dan rust en blijdschap zoe-
ken hier op aarde?

Beminde echtgenote, wij waren lange jaren ge-
lukkig, maar God heeft gesproken : eens zien wij
elkander terug in een volmaakt en eindeloos ge-
luk. En gij mijn beminde kinderen en kleinkinde-
ren, troost Uw moeder, eerbiedigt en bemint
haar al de dagen van uw leven. Hebt allen dank
voor uwe genegenheid en tedere zorgen en bidt
veel voor de zielerust van uw vader.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)

De familién DE SMET,
VEKEMAN,
DE DECKER,
DE GRAUWE.

danken voor de blijken van innige
deelneming en uwe gebeden.

Drukk. DIE VOS, St-Martens-Lierde.
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