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Als gij gelooft
zult gij Gods heerlijkheid zien.

.x.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

BERTHA DE SMET

weduwe in het 1e huwelijk van de Heer
ALBERT ROKEGEM
weduwe in het 2e huwelijk van de Heer
OMER ROELS

Joh. 11,40

geboren te St.-Maria-Lierde op 24 september 1896
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 21 juni 1989, voorzien
van de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Bertha was een gelovig mens die al de goede
en de kwade dagen van haar leven opgedragen
heeft aan de Vader in de Hemel.

Goede dagen heeft ze gekend maar ook kwade
dagen. Haar eerste man was pas 28 jaar toen
hij door een zware ziekte van haar werd wegge-
haald en een dochter van 20 jaar moeten afge-
ven aan de Heer, laat diepe sporen na. Twintig
jaar geleden stierf haar tweede man en toen
vond ze een nieuwe thuis bij haar kleindochter.
Dan ook begonnen stilaan de kwaaltjes van de
oude dag het hoofd op te steken. De laatste
jaren was het moeilijk voor haar om zich ver-
staanbaar te maken. Een grote beproeving voor
haarzelf en ook voor de mensen die haar dage-
lijks omringden.

De overledene is een hardwerkende vrouw ge-
weest die zelfs op haar hoge ouderdom nog
ijverig was. Werken, hier en daar een handje
toesteken, daar vond ze haar vreugde in.

Bertha is na een rijk gevuld leven en op een
schone ouderdom naar de Heer toegegaan.
Wij bidden :

Goede Vader in de Hemel.

Van U komt alle leven

en naar U gaat alle leven.

Wij vragen U,

neem de overledene op

in uw Koninkrijk

en laat haar daar voor altijd gelukkig zijn,
door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Beste Rosette, Alfons en kinderen, gij die als
kleinkinderen zo goed voor mij gezorgd hebt.
Dank voor uw genegenheid, voor uw vriendschap,
voor alles wat u voor mij deed.

Beste kinderen en familie, mijn leven is nu ten
einde. |k keer terug naar de Heer. Eens zien
wij elkaar weer. Bid voor mij.

Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons
arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Namis : zaterdag 15 juli 1989 om 8.30 uur.

De families DE SMET, VAN OYCKE, ROKEGEM,
BUISSON, ROELS en DE COCK,

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van christelijke deelneming.
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