Voor al wie in U gelooft, Heer
wordt het leven veranderd,
niet ontnomen.

Gedenk in uw gebed

CERAN DE SMET

weduwnaar van Cecile Colpaert

geboren te Nederzwalm op 12 april 1909 en
godvruchtig overleden in Etterbeek op 14 januari
1992, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

De families
DE SMET, VAN WAMBEKE, COLPAERT,
ROELAND

danken U van harte voor uw medeleven in hun
rouw.

Op deze plek nemen we afscheid van hem,

die hield van ons dorp en zijn mensen, die zo
graag tussen hen was om rust en verstrooing te
vinden.

Wat is de mens ?

Een viuchtige schaduw, die voorbijgaat: op deze

wereld geplaatst worden niet gevraagd,
maar wel verlangd en diep bemind.
Vriendschap ontvangen en geven aan vele
mensen. Leven en van het leven genieten.
Werken en een toekomst opbouwen; een
appeltje voor de dorst, een zekerheid voor
een rustige oude dag. Maar graag tussen de
mensen vertoeven, van dorp en familie...
vertellen over die tijd en de tijd vandaag, de
jaren, die voorbijvliegen.

Wat is de mens ?

Een gave uit Gods hand. Door Hem gewild
en geliefd. Niet genoeg kunnen we dit
erkennen, Hem daarvoor danken.

Op Hem mogen gelijken, een mooie plaats
bekleden als beheerder van de schepping,
een antwoord geven op zijn goedheid en
liefde en op deze plaats een sprankeltie
goedheid en vrede brengen.

We danken U, Heer, om deze mens, om het
goede dat hij ons gaf, om zijn vrienschap en
genegenheid.

Ook als alle leven uit hem is weggegaan,
vele sporen uitgewist, blijit hij in Gods
nabijheid, ook in ons hart en herinnering
verder leven.
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