Wat vroeger, wat later

Wij gaan allemaal,

Die zwak zijn als 't halmtje

Die sterk zijn als staal. (G.G.)
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Het raakt een mens telkens weer wanneer hij
een gevelde boom ziet neerploffen ; iets in hem
kraakt mee wanneer weer en wind de trotserende
kracht zo almeteens neersmakt.

Zo raakt het ons ook dat Christian, een man
als een boom, zo onverwacht, in de volle kracht
van zijn leven is geveld.

Zo hebben wij hem gekend... een soort hard
hout... waar schuren pijn kan doen, maar dat
voor alles dienstbaar is en waarmee alles wel
tijd en storm trotseert.

Op korte tijd heeft hij veel gepresteerd, ging
voor geen enkele inspanning uit de weg, bouw-
de en slaafde om de toekomst van zijn gezin
veilig te stellen.

Het werd een harde slag voor zijn echtgenote
en kind, voor zijn ouders en familie, voor zijn
vrienden ... die zo ploise en al te vroegtijdige
weg naar zijn Eeuwige Thuis.

Wij bidden : « Heer onze God, Gij alleen kent
onze dagen en wij ervaren hoe broos een men-
senleven is. Nu de dagen van dit leven plots ten
einde zijn vragen wij U dat Christian onsterfelijk
gelukkig mag zijn bij U en dat Gij hem Uw
barmhartigheid zoudt betonen. »

Uw gebed geleide hem op zijn tocht naar de
eeuwigheid.




