Geloofd zij Jezus Kristus.

t

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Denise, Irma
DE SMET

echtgenote van de heer
Albert DEPESSEMIER

Geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 22 oktober 1928 en godvruchtig overleden
in de kliniek Maria Middelares te Gent op
1 september 1978, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen in het stervensuur.

« Heer onze God,

Gij zijt de diepste grond van ons bestaan.
Vergeef ons gebrek aan geloof.

Nu wij bij het graf staan

van iemand die ons dierbaar blijft,

vragen wij U :

doe ons beseffen dat deze wereld, hoe rijk
ook, te arm is om alle verlangens te ver-
vullen die Gij aan uw kinderen hebt mee-
gegeven.

Richt onze ogen op Jezus

die ons in alles de weg toont die leidt naar
U, vandaag en iedere dag in ons leven

tot in eeuwigheid ».

Beste echtgenoot, dierbare kinderen, een
langdurige ziekte heeft mijn lichaam onder-
mijnd en mijn tijdelijk, voorbijgaand aardse
leven afgebroken, helaas te vroeg voor ons
gezin. Daarom vraag ik U, blijf elkander
steunen en helpen. En wil ook in zondagmis
en in familiegebed bidden opdat de Heer mij
genadig weze en mij moge opnemen in de
hemelse heerlijkheid.

O.-L.-Vrouw van smarten, spreek voor mij ten
beste bij uw goddelijke Zoon.

De families :
DE SMET, MAGINET, DEPESSEMIER,
VAN DEN BERGHE en VAN PETEGEM,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove




