God, Gij zijt mijn schild en mijn vertrouwen
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BID VOOR MEVROUW

HELENA DE SMET

weduwe van de Heer
EDMOND NOTTE

geboren te Gavere, op 5 maart 1896 en zacht

in de Heer ontslapen te Geraardsbergen, op
25 november 1974, gesterkt door de
HH. Sakramenten «in extremis ».

Na een kortstondige ziekte is moeder op
een mooie ouderdom van ons heengegaan.
Afscheid nemen van iemand die u zeer nauw
aan het hart ligt doet zeer veel pijn ; des-
temeer omdat zij moeder was van tien kin-
deren en al heel vroeg haar echtgenoot heeft
verloren waarbij zij voor een bijna onmen-
selijke opdracht stond om haar kinderen een
degelijke opvoeding te geven en als mensen
door het leven te helpen.

Niet te verwonderen dat zij de vruchten
heeft mogen plukken van haar arbeid. Maar
het meest gelukkig zal moeder geweest zijn
met de liefde en de dankbaarheid die zij bij
haar kinderen en Kkleinkinderen heeft mo-
gen ervaren.

Moeder was een godsdienstige vrouw daar-
om durven wij bidden dat de Heer haar in
zijn barmhartigheid moge opnemen in de
hemelse vreugde.

Beste vrienden, kennissen en vrienden
van de Bond van Gepensioneerden K.B.G.,
dank om uw meeleven met de rouw die ons
is komen te treffen en dank voor uw ge-
beden.

De Heer en Mevrouw Henri NOTS-NOTTE,

De Heer en Mevrouw Bill LATHBURY-
NOTTE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Leon SCHOONJANS-
NOTTE, kinderen en Kkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Henri HELLEBOSCH- |
NOTTE, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Maria NOTTE en kind,

De Heer en Mevrouw Hubert NOTTE-
EECKHAUTTE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jean DE WINNE-
NOTTE,

Mejuffer Christiane NOTTE,

Mejuffer Justine NOTTE,

De families DE SMET, NOTTE, CEDEYN en
DE RYCKE,

danken U voor uw troostende blijken
van deelneming en gebeden.

ORUKKERW MAGERMAM




