« Door het lijden naar de verheerlijking ».
(St.-Paulus)

Bidden wij voor de eeuwige rust van
MEVROUW

Helena - Maria DE SMET

weduwe van de Heer
Charles-Louis VAN BOCKSTAEL,

geboren te Michelbeke op 14 januari 1896
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 31 maart 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij is altijd een goed mens geweest, die
van haar huis een thuis maakte, waar men
geborgenheid, gezelligheid en vreugde vond.
Zij kon door haar bezielend woord en onge-
kunstelde omgang de mensen die bij haar
ten huize kwamen gelukkig maken.

Haar zorgzaamheid en haar liefde vormden
de basis van een sterke huwelijkstrouw. Bijna
een gans leven lang is zij met haar man,
haar kinderen en kleinkinderen innig samen-
geweest en was zij de ziel van de familie
in vreugde en verdriet, in werk en studietijd
en blije vakantiedagen.

Het verlies van haar echtgenoot, twee jaar
geleden, kwam voor haar heel hard aan;
haar verbondenheid met hem was te sterk
geweest. Toen haar menselijke krachten uit-
geput waren, is zij het volle leven ingegaan
dat God haar toebedeeld heeft. Nu is zij te-
rug met haar echtgenoot verenigd, in de ge-
lukzaligheid van Gods aanschijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bewaart
de gastvrije en christelijke geest die ik in
onze familie heb gelegd ; ik, die steeds met
u begaan was, zal u ook nu niet vergeten.

Beste familieleden en vrienden, gedenkt mij
in uw gebeden.

Tot heuglijk weerziens in het paradijs.

De families DE SMET, VAN BOCKSTAEL,
PERSOONS, ROELAND,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Ruyver - Brakel




