"Wees waakzaam want gij weet niet wan-
neer het ogenblik daar is”. Mc. 13,33
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IN GODS GENADIGE LIEFDE,
BEVELEN WIJ VERTROUWVOL TOE

DE HEER
Hubert DE SMET

echtgenoot van
Mevrouw Clara MAQUESTIAU

geboren te Geraardsbergen
op 16 september 1906 en er godvruchtig
overleden op 28 juli 1984, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der Zieken.

Eenvoud, goedheid, dienstbaarheid : dat
was zijn leven. Plots maar niet onvoor-
bereid is de goede man heengegaan.
Bescheiden in zijn voorkomen was dit
leven rijk op velerlei gebied. Vriendelijk
en eenvoud maakte het schecon.

We zijn dankbaar voor alle herinneringen
uit ons samenleven en die in ons blijven
voortbestaan. We danken alle mensen
we hopen in ons gebed vandaag, dat
ons Heer die hem heeft gercepen, zijn
dienaar ‘het eeuwig geluk moge geven.
Beminde echtgenote, kinderen en klein-
kind, ik dank U om uw grote genegen-
heid, in het bijzonder voor al die jaren van
toewijding, zorg en geest van oprechte
liefde.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

De families DE SMET
MAQUESTIAU
DE LIL
VAN DE WALLE

danken om uw gebed en kristelijk
meeleven in hun rouw.

Rouwond. Andries drukk. vdm




