We zullen je missen iedere dag,
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons samen blijven.

1.

Met liefde en dankbaarheid
nemen wij afscheid van

MEVROUW

Irma DE SMET

weduwe van de Heer
René BUYDENS

geboren te ldegem op 22 juni 1928 en
godvruchtig overleden in het A.Z.
St.-Elisabeth te Zottegem op 27 mei 1996,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
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Met een hart vol droefheid treuren wij om het
heengaan van onze goede moeder en lieve
meter, voor wie leven liefde was. Men moest
van haar houden om al haar rijke gaven naar
hart en geest.

Met onberekende inzet van gans haar persoon,
leefde zij voor echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen. Haar christelijke levenshouding en
haar lieftallige bescheidenheid typeerden haar
levenswandel. Van haar kleinkinderen mocht
ze een diepe erkentelijkheid ervaren.

In de laatste weken van haar ziekte was zij
innig dankbaar jegens allen die haar met
genegenheid en fijngevoeligheid hebben
omringd en verzorgd.

“ Weest steeds dankbaar en tevreden;” met
deze levensboodschap gaat zij ons voor naar
de eeuwigheid.

De families :

DE SMET, BUYDENS, DE CREMER,
SCHIETTECATTE en DE SCHUYTENEER
danken U voor de blijken
van troost en deelneming.
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