De Moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven naar zij geven.

Zolang men moeders kinderen zief,
zolang zal moeder leven.

1.

Naar het land waar de bloemen altijd bloeien
is heden gegaan :

MEYROUW
Irma, Maria DE SMET

echtgenote van Albert DE YRIESE
geboren te St Martens Lierde op 24 september
1899 en godvruchtig overleden te Ninove op 9
november 1984. Gesterkt door de Heilige Sakra-
menten der zieken.
Lid van het koor van de H. Barbara en de
Bond van het Heilig Hart.

De overledene is gestorven zoals zij was,
makende bloemen zijnde een bloem - Zij was
van het goede zaad dat de sterke tarwe geeft
in onze gewesten en het kloeke brood dat
sterke handen geeft om te werken - Zij is als
een bloem geworden van het grote mens-zijn,
die stond in de grond van het natuurlijk, ge-
zond leven: een huwelijk sluiten, kinderen heb-
ben en ervoor werken - En zoals een zonne-
bloem zich steeds naar de zon keert, zo, stond
haar hart en ziel steeds naar God gericht : dat
deed haar in alle Godsdienstige praktijken
meedoen en gaf haar licht en hemelse dauw
die de last van weer en wind - de tegenslagen
van het leven-draaglijk en opslorpend maakten-
Zo kwam zij tot de hoge ouderdom van een
diamanten huwelijksjubileum. God weeft zijn

menselijke stukken langs de draden van leven
volgens de natuur, werk en Geloof in de Voor-
zienigheid - In de neiging om grote oermen-
selijke typen te scheppen en te aanvaarden
stond zij met haar beide voeten op de grond
van de gezonde werkelijkheid : de grote leider,
de grote held, de schoonste vrouw bestonden
bij haar niet, wel het heilig Evangelie, de God-
delijke Christus, de H. Communie - Daarom
schept de mens zich een Goddelijke wereld niet
uit zijn fantasie, maar uit de omgang met een
persoonlijk mens - ' God de Christus ' : dat
is een diepste intimiteit met Jezus met wie wij
het leven delen en in wie God getoond heeft
dat Hij het Goddelijk leven vertegenwoordigde
door Hem te doen opstaan uit de doden - Dat
is voor ieder mens zolang Hij met God ver-
bonden blijft de verrechtvaardiging van een
" hiernamaals '’ : een dier leeft om te sterven,
een christenmens sterft om te leven - Wij delen
Christus leven tof-en-met de dood en tot ook
hierna.

Dierbare echtgenoot, Zoals ik U trouw bleef
tot hoge ouderdom in het leven, zo blijf ik
U ook trouw over de dood, en Gij, mijn dier-
bare kinderen en kleinkinderen, gedenk die-
gene die U in streven en strijden zijn voorge-
gaan - lk dank U voor al uw lieve attenties
en zorgen. \

De families DE SMET, DE VRIESE,
NEUCKERMANS en MICHIELS,

danken U voor de blijken van deelneming in
rouw en gebed.

Uitg. W. Steenhoudt - Grimminge




