Maria, Moeder van genade, bescherm ons tegen
de vijand en sta ons bij in het uur van de dood.

BID VOOR t DE ZIEL

van Mijinheer
KAMIEL DE SMET

Weduwnaar van Mevrouw

OCTAVIE DE NORRE

geboren te Sint Martens-Lierde, de 2 februari 1887
en zacht in de Heer ontslapen te Deftinge, de
1 mei 1956, versterkt door al de Genademiddelen
van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Ze-
gen in 't stervensuur,

Op de eerste dag van mei heeft hij ziin ziel aan
God teruggeschonken terwijl de heiligdommen
van Maria met talrijke bedevaarders en trouwe
kinderen waren gevuld. Het is een voorrecht op
een Mariadag te zijn geborenen op een van haar
feestdagen zijn ziel aan God te kunnen terugschen-
ken. In deze feestelijke mei juicht en jubelt elk
Mariakind en blikt vertrouwvol op naar Haar die
wii noemen de Moeder van de schone liefde, de
Moeder van barmhartigheid.

Elke christen ziel is blij om die barmhartige liefde
die spruit uit God en Maria’s hart vervult. De lief-
de van God en van Maria is een gevende liefde,
maar ook een vergevende liefde. Het doet elk men-
senkind goed dit te weten. Met des te meer ver-
trouwen kan men dan zijn blik ten Hemel verhef-
fen en van daar alle goed en vergiffenis verwach-
ten.

Vredig en rustig is hij heengegaan naar het oord
waar God elke ziel wacht om haar te tonen wie Hij

is en wat zij van Hem verwachten kan. Gelukkige
mens die dan door Maria bij de hand geleid gerust
verschijnen mag voor die Grote Barmhartige Liefde
en daar de verzadiging krijgen van haar diepste en
intiemste verlangens !

Mijne lieve kinderen, heden ben ik aan uw ogen
onttrokken, maar niet aan de liefde van uw hart,
1k bewaar het zoet aandenken van uw genegenheid
voor mij en van de vertroostingen die ik in uw mid-
den genoten heb.

Blijft uw vader en moeder gedenken in uwe ge-
beden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons

zo dierbaar was.

Daarvoor danken U innig :

De familiéen DE SMET, DE
NORRE, DE GEETER en
DE HENEAU.

Uitg. Raf. Cromphaut, Gemeldorp.




