Dit weze U een uitnodiging tot
bezinning en gebed voor

Mejuffrouw

Katrien DE SMET

Laborante

dochter van Marc en Denise
De Smet-De Cock

Geboren te Zottegem op 19 februari 1963
en na een smartelijk ongeval overleden in de
kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem

op 15 maart 1987.

Wij zijn diep getroffen door dit tragisch gebeu-
ren: een jong veelbelovend leven wordt afge-
knakt en de schoonste waarden worden in één
slag op hun kop gezet.

Zij die het ondervonden hebben, weten maar
al te goed wat het betekent een kind of kinde-
ren te verliezen en allen zijn het erover eens
dat niets ter wereld pijnlijker is dan dit verlies.
Wij willen gepaste troostwoorden zoeken, maar
vinden die niet.

In dit uur bidden wij voor elkander opdat de goe-
de geest van wijsheid, verstand en sterkte of

moed in ons moge blijven leven en werken.
Slechts één weg -de enige weg- ligt voor ons:
namelijk het offeren, het afgeven, het in han-
den geven zoals Christus zich gaf aan de Va-
der om het leven in te gaan.

Wij bidden eenvoudig en nederig:
Heer van dood en leven,
verrezen uit het graf,
ontruk ons schamel streven
aan schuldenlast en straf.
Help ons uit 't kwaad herrijzen,
en leven in uw licht,
leer ons Uw liefde prijzen
tot aan het laatst gericht.
Wijs ons, Herder, Uw wegen
naar het huis van Uw en onze Vader;
Uw dood zij ons ten zegen,
om 't leven in te gaan.
Heer, geef haar Uw vrede,
maak ons sterk, geduldig en moedig
om in Uw vriendschap verder te leven.
Amen.

Marc en Denise De Smet-De Cock,

Bart en Lut De Cuyper-De Smet,

De families De Smet en De Cock,

danken U oprecht voor de blijken van deel-
neming.
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