« Op de Heer stel ik mijn hoop
op Zijn woord vertrouw ik ». (Ps. 130)
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria DE SMET

weduwe van de Heer
Cyriel HERREGODS,

geboren te St.-Maria-Lierde op 22 oktober

1895 en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 18 januari 1977, nadat zij de pauselijke

zegen en de ziekenzalving ontvangen had.

« Heer, schenk rust aan haar, die van de
mensen werd gescheiden, en laat ons die
achterblijven gesterkt worden door de woor-
den van Uw Zoon «dat ieder die in Hem
gelooft leven zal in eeuwigheid ».

Gelovig was deze dierbare overledene. Bij
het begin van haar laatste ziekte vermoedde
ze reeds sterk dat ditmaal haar lichamelijke
krachten het niet meer halen zouden. Hier-
over was ze wel bedroefd - wat menselijk
is - maar uiteindelijk stelde ze haar hoop en
betrouwen op de Heer en nam bij voorbaat
aan, wat God haar overzenden zou, dankbaar
om het lange leven dat Hij haar toch ver-
leend heeft.

Dierbare dochter en schoonzoon, beminde
kleinkinderen, van u allen heb ik veel ge-
houden, zoals van gans onze familie. Waar
gij allen mijn zorg waart tijdens de betere
dagen uit mijn leven, was ik de laatste
tijd uw zorg geworden en mocht ik uw bij-
zondere genegenheid en liefde ondervinden.
Dank om uw menigvuldige bezoeken in het
ziekenhuis. Nu ik bij vader ben gegaan,
vraag ik u : vergeet ons beiden niet en
blijft bidden voor ons. lk ben er vast van
overtuigd dat wij elkaar eens gelukkig te-
rugzien bij de Heer.

« God, bij de dood van haar, die ons zo
dierbaar was, vragen wij om Uw Geest, die
troost en vrede brengt, die mensen eerbied
voor de ouderdom leert en verbondenheid in
lief en leed. Schenk ons door Uw geest een-
voud van geloof, sterkte in de hoop en
diepte in levensechte liefde ».

De families DE SMET, HERREGODS,
VAN OYCKE, BOEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




