Van vreugde jubeit heel mijn hart
om God die mijn Verlosser werd.
(Magnificat)

TOT VROME GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Marie, Sylvie DE SMET
echtgenote van de Heer
JEAN VAN DEN BERGE.

Zij werd geboren te St.-Maria-Lierde op
16 januari 1897. Te Steenhuize-Wijnhuize is ze
godvruchtig overleden op 18 januari 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Heer God, reeds dagen lang hebben wij
het onvermijdelijke aan zien komen : oud
moederke gaat ons verlaten. Ingetogen stil
hebben we bij haar doodsbed nu gestaan.
Ze lag daar toch zo rustig, moegeleden, uit-
geleefd, als in een eindeloze slaap van
vrede.

Dan gingen ons gedachten, Heer, aan 't
peilen in 't verleden. Weer zagen wij ons
moeder in de geest voor ons, zoals wij haar
zovele jaren mochten kennen : een kranige
sterke vrouw, het levend hart van ons gezin,

vol levensmoed strijdvaardig zorgend voor
haar man en kinderen. En later, toen ze 't
niet meer kon, was dit haar grootste kruis :
zich niet in staat te weten om nog geheel
zichzeif te zijn.

En toch bleef zij de band, waarin wij sa-
menleefden. Het deed ons deugd dat zij zich
blij geborgen wist in al de eindeloze zorgen
van haar goede man en in 't gezin van haar
zo toegewijde dochter. Ook de dokter spaar-
de zich geen moeite in zijn bekommernis om
haar.

Heer God, wijl wij U « Vader » noemen,
willen wij om zulke moeder U toch danken.
In dit harde uur van scheiden vinden wij
geen ander woord. Gun Gij haar na dit lange
leven nu de vreugde in uw eeuwig samen-
zijn.

De families DE SMET, VAN DEN BERGE,

ROELS, MEULENIJZER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van

kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerl] Van de Masle




