Of wij leven of sterven,
de Heer behoren wij toe.

i

De Vader heeft
in het eeuwig leven opgenomen,

mevrouw

Philomena De Smet

echtgenote van de heer
PHILEMONDUS RUBBERECHT

Geboren te Aalst, op 19 januari 1907
en er godvruchtig overleden

op 2 september 1980.

Gesterkt door het sakrament der zieken,

Het is een wonderbaar iets 'n moeder :
anderen mogen ons liefhebben,

onze moeder alleen bemint ons,

werkt voor ons, troost ons,

vergeeft ons alles wat wij doen,

en het enige kwaad dat zij ons ooit doet
is sterven en ons verlaten. G.G.

Heer, wij zijn bedroefd en toch

in volle overgave om onze moeder,
om geheel haar leven, haar steun,
haar onbegrensde hulp.

Laat dit ons laatste woord zijn, Heer,
dat wij geloofd hebben in haar liefde.

Dierbare echtgenoot,

kinderen en kleinkinderen,

zoveel liefde hebben wij met elkaar gedeeld,
geef mij voort uw bede en moge God

U helpen en steunen.

Dierbare familie en vrienden,

oprechte dank voor uw vriendschap en
genegenheid. Wees mij indachtig.

De heer Philemondus Rubberecht,
kinderen en kleinkinderen,

De families De Smet, Rubberecht,
De Clercq en Marissen,

danken de zusters, dokters en verplegend
personeel van het O.-L.-Vrouw ziekenhuis
voor hun goede zorgen en U voor uw gebed
en oprecht medeleven.

Drukk. M. De Cock, koster St.-Anna, Aalst
Begr. Verbeiren, Naarstigheidstraat 21, Aalst




