Waak, want gij weet niet op welke dag
de Heer zal komen.

T
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Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden.

Heer, het heeft U behaagd de ziel van uw trou-
we dienaar tot U te roepen. Wij buigen het
hoofd in kristelijke overgave. Het is een harde
beproeving die Gij ons overzendt, maar geef ons
de kracht om ons kruis te dragen en steeds
te kunnen zeggen : Uw heilige wil geschiede.

De dierbare overledene was een deugdzaam
kristen man, eenvoudig en sterk in zijn ge-
loof. Voor hem telde slechts werken en bidden.
Tevreden en fier was hij toen hij sprak over
en dacht aan zijn kinderen. Zijn toewijding
en zijn inspanningen voor hun welzijn zijn
niet tevergeefs geweest.

Hij was God dankbaar en heeft hem trouw ge-
diend. Geen dag ging voorbij of hij groette
door een gebed de Heer van alle dingen. Het
is hem niet gegund een welverdiende rust te
genieten hier op deze wereld. Hij rust nu voor
eeuwig bij de almachtige God.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, graag was ik nog lang bij u gebleven maar
Gods wegen zijn anders dan de onze. Langs
het kruis en het offer moet een kristen kun-
nen gaan om eenmaal deel te hebben aan
Christus’ glorierijke verheerlijking. Heb dank
voor uw genegenheid en liefde. Vergeet mij
niet in uw gebed en blijf in liefde voor elkan-
der leven.

Dierbare familie en vrienden, dank voor de
genegenheid mij betoond. Tot weerzien in de
hemel.

Heer Jezus, Gij zijt mens geworden om ons
van de eeuwige dood te redden, geef alle do-
den het leven in zijn volheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families De Smet, Dernaucourt,
Roels en D’'Hondt

danken U zeer om uw gebeden en
blijken van medevoelen.
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