Haar oude hart was moegeleefd
van jarenlange zorgen.

Voor eeuwig mag ze rusten gaan
geheel in God geborgen.
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VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW
Sara, Francisca DE SMET

echtgenote van Remi VAN DE WATTIINE,
geboren te Elst op 3 april 1893 en god-
vruchtig overieden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 19 september 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De dierbare afgestorvene heeft zich bijna
levenslang mogen verheugen in een goede
gezondheid. De laatste jaren echter kende ze
ongemakken van de ouderdom en van een
stilaan verzwakkend gestel. De kwaal die
tenslotte haar lichaam ondermijnde was ster-
ker dan het hardnekkig verweer. Bijna onge-
merkt, zoals ze ook geleefd had, is zij voor
goed van ons heengegaan.

Sara is plichtsbewust en werkzaam door
het leven gegaan. Al haar krachten heeft ze
ingezet voor het welzijn van haar gezin.
Haar huis was een thuis, want wie zijn ge-
luk thuis niet vindt, zal het nergens vinden.
Die levensregel had ze van bij haar thuis
meegekregen en beleefde ze recht voor de
vuist, open en eenvoudig.

Kristus was niet de vriend van de rijken
en groten, maar van de geringen en eenvou-
digen. Hen heeft Hij zalig geprezen : de
eenvoudigen van harte zullen het Rijk Gods
erven. Moge Sara dat in eeuwigheid onder-
vinden.

Beste echtgeroot, dankbaar gedenk ik wat
wij al die jaren samen hebben beleefd in
lief en leed. Ik wacht op u in het hemels
Vaderhuis waar ik voor u bid en over u waak.

Dierbare kinderen en kleinkind, hebt veel
dank voor uw bekommernis en goede zorgen
vooral tijdens mijn ziekte. Verdubbelt nu uw
genegenheid voor vader opdat hij nog geluk-
kige jaren moge beleven.

Familie, vrienden en verplegend personeel,
ook u blijf ik eeuwig gedenken voor uw me-
deleven en vriendschap.

De namis wordt opgedragen te Zegelsem op
zondag 14 oktober om 9 u. 30.

De families DE SMET, VAN DE WATTIJNE,
DE BLEEKER, DE LANGE,
zijn zz2er erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




