ety

Vroom aandenken aan Zij was zo stil toen ze vertrok,
met om haar mond die zachte trek,

MEVROUW 5
. geen angst meer was 't en ook geen wrok,
Stephame DE SMET misschien de zucht naar een gesprek ?

Weduwe van de Heer
Petrus SCHUERBEKE Die middag dat z's heengegaan
boren te Zwijnaarde op 16 januari 1890 en e EgeD s hack e
gsdvruchtig overleden te Sint-Amandsberg (Gent) en toch had zij een groots bestaan :
op 15 september 1990, gesterkt door haar leven was een geven.
de H. Sakramenten der zieken.
En geef ons, die bedroefd zijn
om een goed familielid,
geef ons nieuw hart
en een nieuwe geest
om verder te leven
in de geest van Jezus
tot Hij ons allen weer samenroept
in Zijn eeuwige Heerlijkheid.

DE FAMILIE

dankt U oprecht voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.

Gebr. De Cocker - Sint-Denijs-Westrem - 22 22 54




