- Tot wederzien. tot wederzien!
Al waar het moge wezen.
na lang - of korten tyd misschien
in 't ongekend nadezen

In dankbaarheid gedenken wi|
MEVROUW
Margareta
DE SMET-VAN DAMME

weduwe van de Heer Florent DE VOS,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 3augustus 1905
en in vrede naar de Heer gegaan te Brakel
op 15 juli 1993,
gesterkt door het H Sakrament der zieken

Het leven van een mens is een geschenk van God

God geeft het ons als een uiting van Zijn scheppen-
de liefde Hij neemt het terug om het te laten delen
in Zijn oneindige heerlijkheid Daartussen ligt onze
taak hier op aarde te bouwen aan dat eeuwig
geluk

Deze taak van Margriet is nu vervuld nu ze van
ons is heengegaan immers in goede en kwade
dagen heeft de overledene gepoogd deze taak te
volbrengen

Mijn kinderen en kleinkinderen. ik dank u voor de ge-
negenheid en de goede zorgen waarmee u mi| hebt
omringd. voor uw dagelijks bezoek in het najaar van
min leven

|k was zo fier toen ik min jongste achterkleinkind
nog even op de schoot mocht houden

Ik dank God voor dit alles

Wij bidden nog met een rouwmoedig hart voor onze
dierbare overledene
"Mijn Jezus barmhartigheid

De families
DE SMET-VAN DAMME,
VAN DER MEULEN, DE VOS
VAN DAELE
danken u voor de blijken van medeleven en
voor uw aanwezigheid

Namis op zaterdag 31 juli 1993 om 17 uur in
het rustoord Najaarszon ' te Brakel

Rouwleiding Am Marroyen 9660 Brakel - tel 055/42 26 08
D&D drukkerj 9660 Brakel tel 055/42 34 39




