Al weldoende is hij door het leven gegaan.

.i.

VROOM AANDENKEN
en een uitnodiging tot gebed

voor de Heer

ROBERT DE SMIJTER

weduwnaar van Mevrouw
Bernice MERCHIERS
echtgenoot van Mevrouw
Paula VAN HUFFEL
geboren te Heurne op 13 augustus 1932 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeih

te Zottegem op 29 november 1993,
voorzien van de Sakramenten der zieken.

Paula Van Huffel, kinderen en kleinkinderen,

De families De Smijter, Van Huffel, Chnudde en
Moreels,

danken U voor uw innig en oprecht medeleven.

Vader heeft steeds met veel arbeid en inspan-
ningen voor zijn gezin gezorgd. Hij was een
harde werker, een zorgzaam man, gedragen door
een schone en grote liefde.

Onverwacht is hij van ons weggegaan.

De dierbare overledene was een liefdevolle echt-
genoot en een goede vader. Goed zijn is : be-
grijpen, breed en mild oordelen, zacht en handel-
baar zijn, helpen waar men kan.

De Heer had hem begaafd met een zacht en
handelbaar karakter, een sterke wil en een
scheppende ondernemingsgeest. Zijn meeleven en
meevoelen met de nood van zijn medemensen
verwierf hem een groot vertrouwen, een diepe ge-
negenheid en een warme vriendschap.

Dierbare echtgenote, u treft mijn heengaan het
zwaarst. Mijn innigste dank voor uw trouwe liefde
en uw dagelijkse zorgen. Treur niet zoals zij die
geen hoop hebben. Onze liefde is sterker dan de
dood, want wij blijven mekaar liefhebben in God,
die eens alle tranen zal wissen. Durf geloven dat
ik zeer gelukkig ben bij God, ook al is uw pijn
zo scherp en zo diep.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben
tevreden en oprecht dankbaar om uw aanhanke-
lijke genegenheid. Schenkt die voort aan moeder
in kinderlijke toewijding.

Blijft mij indachtig in uw gebed en streeft naar
ons wederzien bij de Heer.

Mijn beste broer, zuster, familieleden en vrienden
om uwe attenties van genegenheid dank ik u
van harte.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
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