.I..

Gelovig aandenken aan
MEVROUW

Alice DE SPIEGELEER

Weduwe van de heer Remi De Freyn

Geboren te Smeerebbe-Vioerzegem op
26 januari 1904 en godvruchtig overleden
in het Rusthuis Sint-Franciscus te Brakel

op 3 april 2002, gesterkt door
het H. Sacrament der zieken.

De families
De Spiegeleer, De Freyn,
Van Der Biest en Piteus
danken U voor de gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.

Zij kon als de zon zijn

als het felste middaglicht

zij kon als de maan zijn,

als de stilste stilte

zij kon als een ster zijn

als een lantaarn in de straat
zij kon één en al lach zijn

als klaterend water

zij kon als een traan zijn

en beken bevloeien

zij kon een luisterend oor zijn
een vraag zonder antwoord
zij kon toch zoveel

dat wij met stomheid geslagen ons afvragen:
‘Waarom ?’

De namis heeft plaats in de Sint-Mattheuskerk
van Vloerzegem op zondag 5 mei om 9.30 u.

Begr. en drukk. De Smet-De Glas - Lede - 0477-502 987




