DANKBARE HERINNERING
aan

Bertha DE SPIEGELEER
weduwe van Albert SCHAUTTEET

geboren te Hillegem op 9 oktober 1913,
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 18 juni 1996.
Gesterkt door de H. Sacramenten
der Zieken.

DE LAATSTE WAKE

Zo zit ik hier bij u, en 'k hoor u hijgen,

en sussend streel ik uw ontvlieesde hand,

'k bespied uw open mond, maar gij blijft
zwijgen,

want gij zijt reeds op weg naar 't Vaderland.

Zo zit ik hier bij u, en 'k voel u rillen,
ontspannen wordt nu d’oude, moede veer,
wellicht zoudt gij nog zéveel zeggen willen,
maar zelfs uw ogen spreken al niet meer.

Zo zit ik hier bij u, en 'k zie u sterven,
nauw merkbaar wordt uw leven uitgedoofd;
ik weet dat gij den hemel zult verwerven
want gij waart rein en goed.

God zij geloofd.
Marcel Coole

De familie dankt innig om uw gebeden en uw
blijken van medeleven, die hun tot steun zijn
in deze beproeving.







