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HEER, GEEF RUST EN VREDE AAN DE ZIEL
VAN MEVROUW

CAMILLA DE SPIEGELEER

echigenote van Mijnheer
CYRIEN GOORIX
geboren tz Velzeke de 2 Februari 1894 en god-

vruchtig overleden de 27 Maart 1960. Voorzien
van de H. Sacramenten.

De duurbare overledene was een vrome en
gans toegewijde echtgenote en moeder. Wat al
zorgen zijn door haar gemoed gevaren | Wat al
arbeid hebben haar handen verricht; wat al uren
heeft zij doorgebracht in rusteloze en onver-
poosde toewijding.

Zij heeft steeds getracht haar best te doen
voor God en de mensen. Met offervaardigheid en
liefde heeft zij de kruisen van beproeving en
ziekte gedragen in vereniging met de Goddelijke
meester, die zijn trouwe dienares nu zal lonen
voor haar verdienstelijk leven.

Dierbare Echigenoot, ik dank U voor al uw
zorg en toewijding; samen hebben we met me-
kaar schone en gelukkige dagen gekend, maar
ook samen hebben wij op pijnlijke "dagsn wvan
beproeving gebeden : « Heer Uw wil geschie-
de », Dat weze nu ook uw gebed.

Beminde kinderen, kleinkindersan en familie,
aan U was gans mijn hart en kracht. Uw gene-
genheid en liefde was mij een grote troost. Mo-
ge de Heer U zegenen. Bidt allen voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.
(300 d. afl)

Mijnheer en Mevrouw Andre GOORIX-VANDENBOSSCHE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Roger GOORIX-AELBRECHT en kinderen;

Mjnhser en Mevrouw Roger GLORIEUX-GOORIX en kind;
De familién DE SPIEGELEER, GOORIX, HUTSE, VAN DEN BERGHE,

Mijnheer Cyrien GOORIX, haar echtgenoot;

danken voor uw gebeden en blijken van deelneming in hun diepe rouw

Uitg. J. Verlinden - Velzeke




