« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer ver-
rijzen ».
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VROOM AANDENKEN AAN DE
HEER

Edmond DE SPIEGELEER

echtgenoot van

Mevrouw Gabriélle FRANCEUS.
Geboren te St.-Maria-Lierde op 7 novem-
ber 1903 en er plotseling overleden op
11 maart 1981.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Oudstrijder 1940-1945.

Maak u niet bezorgd voor de dag van mor-
gen, want de dag van morgen zorgt voor zich-
zelf. Elke dag heeft genoeg aan eigen leed
(Mtt. 6-34). Met deze woorden spreekt de Heer
over Gods vaderlijke zorg voor ieder mens en
wijst hij ons op de onzekerheid van de dag
van morgen. Het komt er op aan gereed te
zijn : « Weest ook gij bereid, omdat de Men-
senzoon komt op het uur waarop gij het
niet verwacht » (Luc. 12,40).

Het plots overlijden van deze echtgenoot en
vader heeft niet alleen zijn naastbestaanden
diep geschokt, maar ook zijn vrienden en
buurtmensen waren fel onder de indruk van
zijn onverwacht heengaan. Want Edmond was
in zijn huiskring goed en voorkomend voor de

zijnen en tevens een graag-geziene figuur in
zijn woonstomgeving en bij de mensen die
hij tot zijn vriendenkring rekende.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, ei-
genlijk zijn wij lang mogen samenzijn. Weest
daarom met mij dankbaar om elk moment dat
wij van de Heer gekregen hebben. Moge de
treurnis om mijn heengaan u allen nog dik-
ter samenbrengen en mijn beeld ook bij mijn
kleinkinderen levendig houden. Uw grootste
troost zult gij vinden in het gebed dat gij
zult bidden voor mij. Daarin zult gij mij te-
rug ontmoeten : « Heer onze God, Gij alleen
kent onze dagen en wij ondervinden hier hoe
broos een mensenleven is. Nu de dagen plots
ten einde zijn van ons vader, die ons zo
dierbaar en genegen was, bidden wij U, dat
Gij hem wilt belonen naar werken en vrede
schenken in Uw onvergankelijk licht. Door
Christus onze Heer.

De families DE SPIEGELEER, FRANGEUS,
DE WINTER, REYGAERT,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




