Heer, geef haar d= eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne. (Oticie)
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Een zon van geluk en leven, zo was de dier-
bare afgestorvene voor echtaenoot en kinderen.
Een vrouw zoals zij, die in alle omstandigheden
de steun was van haar echtgenoot; een moeder
zoals zij, die met zulk een tedere zorg al haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
beminde, vindt men zelden.

Als een engel van de vrede heeft zij midden
ons gelesfd: vriendelijk en eenvoudig, liefdadig
en verduldig heeft zij als een tedere moeder het
geluk rond haar verspreid. Daarom was zij van
God en van de mensen bemind. (H. Gregorius)

Zoals het goud gelouterd wordt door het
vuur, zo werd zij beproefd door het lijden.
Lang... maar verduldig heeft zij geleden. Haar
dood was gans vreedzaam en zacht, omdat haar
leven altijd oprecht dedgdzaam en zuiver is ge-
weest. Nu rust zij in vrede en geniet het geluk
welke de Heer aan zijn dienaren beloofd heeft
na dit leven.

Mijn duurbare Kinderen, Kleinkinderen, Ach-
terkleinkinderen en Bloedverwanten, we waren
zo aan mekaar gehecht. Ge weet wat ik, samen
met Vader, voor U heb gedaan. Gij waart dank-
baar want met een voorbeeldige kinderliefde
hebt gij mij getroost en verzorgd gedurende
mijn lange en pijnlijke lijldensdagen. De Heer
zal er U voor belonen. Een zaak vraag ik U nog:
bemint elkander, draagt zorg voor ons Mariake,
en kwijt wel uw kristelijke plichten, zoals gij van
uw ouvders gezien en geleerd hebt en de God
van vrede zal met U zijn. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)
De familién
DESPRETS,
SEGHERS,
VERBRUGGEN en
FONTEYN

zijn zeer gevoelig voor uw blijken
van kristelijke deelneming en

DANKEN U HARTELUK.

Drukkerij A. Van Der Bracht, Voorde.




