Van mij staat in God een levend beeld,
door Hem bedacht, bevestigd en bemind.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie Eulalie DESTERBECK

weduwe van Mijnheer
Alfons DE PESSEMIER

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove
op 14 februari 1871, en er godvruchtig
overleden op 1 januari 1963.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten

Op Nieuwjaardag is deze in-kristene,
voorbeeldige vrouw en minnelijke moeder
een nieuw leven ingegaan, de beloofde be-
kroning van haar schoonmenselijk leven.
dat getekend is door een intens-lichtende
liefde uit het ganse hart en met volle
kracht. Bij haar was het zo goed, vredig
en veilig, daar was het zo rustig, zo hui-
selijk, daar voelden de kinderen zich waar-
lijk thuis. Want waar gcedheid immer
paraat staat, daar is de thuis. Dat is het
groot, geheim van de grote liefde. Is moce-
der-zijn niet een levenstaak van onafge-
broken toewijding, van duizend Kkleine
zorgen, van fijngevoelige attenties, van
alles-opofferende bezorgdheid, van begrij-
pen en meevoelen, van aanmoedigen en
troosten, van verplegen en verzorgen, van
waken en bidden : een geheel zich weg-
schenken in grenzeloze liefde ? Zo was
zij ! Daar was het goed... daar was moe-
der. Daar diende zij de kinderen, ook op
haar hoge leeftijd, door haar voortduren-
de aanwezigheid, en de kleinkinderen, door
luisterwillig op allerlei schijnbaar onbe-
nullige vragen te antwoorden. Zo kende
zij ook nooit die drukkende vereenzaming,

zelfs niet in haar weduwschap ; want in
die levensjaren was voor deze moeder ock
de eeuwigheid begonnen, daar zij zich
één wist met vader, die reeds de eeuwige
zaligheid geniet : een zalige eenheid die
meer is dan het huwelijk en de liefde. Tin
wanneer twee dochters Kristus tot Brui-
degom verkozen, wist zij als hun moeder
haar leven op een speciale wijze verbon-
den met de Heer. God zij dank voor zulke
bijzondere levensgenade.

Geliefde kinderen, kle'nkinderen en fa-
milie, « Zalig Nieuwjaar ! » door uw diepe
vroomheid en Gods zegen ! Het volle ge-
luk is ons beloofd, maar niet hier. Hier
wordt ons een voorsmaak gegeven en de
hoop dat het ons erfdeel wordt. Ik zal de
Heer bidden dat die wens voor U mag
vervuld worden. Hartelijk dank voor uw
sterkende steun, uw hartelijke genegen-
he'd en liefdevolle zorgen vol tocw jding.
Vergeet mij niet in uw dagelijks gebed.
God zegene en beware U.

H. Hart van Jezus, ik heb hetrouw=n
op U. - (320 4. afl)
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De families DESTERBECK-DE PESSEMIER,
LATTE-DE RIDDER.

Zeer gevoelig voor de blijkzn
van deelneming hun bztoond
bij het overliiden van hun
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U.




