Woaarom dan? Neen, waarom
en vrage, en rade ik niet:

ik berg mijn tranen, en...

dat Gij wilt is geschied. G. G.
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IN TROUW GEBED GEDENKEN WI| DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ROGER DESTERBECK
echtgenoot van Mevrouw JULIA BAELE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, de |0 mei 1925 en
vol overgave in de Heer ontslapen te Zottegem, de
29 oktober 1967, Kristus-Koningfeest, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Getroffen door een lange, pijnlijke ziekte is deze
jonge, levenslustige man in de volle kracht en bloei
van zijn leven ten hemel gegaan op het schone feest
van Kristus-Koning. Wij verliezen veel aan hem: zijn
liefhebbende en toegewijde echtgenote, zijn twee
kleine kindjes, zijn in-goede mémé, zijn talrijke broe-
ders en zusters en geliefde, grote familie en wij van
St.-Goriks-Allemaal. Voor eenieder een vriendelijk
woord werd hij ook door allen oprecht bemind.

Hij was een goed mens, een diep-gelovig en gods-
dienstig man, een vriend en voorbeeld voor elkeen.
Hij was een boer met hart en ziel die met een totale
overgave en een grote vakkennis, geestdriftig zijn
schone taak van medewerker aan Gods schepping be-
hartigde. Als hij van ons is heengegaan kan dat alleen
maar zijn om van de Heer het loon te gaan ontvangen
van een trouwe dienaar die in Gods ogen zijn op-
dracht heeft volbracht. Met een buitengewone moed
wist Roger alles te aanvaarden. Nooit heeft iemand
uit zijn mond vernomen welke pijn hem het meest

heeft gegriefd: die van zijn lichamelijke ziekte of de
smart van zijn ziel, die wist dat hij zijn geliefd gezin
moest verlaten. Maar wie hem van dichtbij kende weet
ook dat hij alles edelmoedig en verdoken heeft geof-
ferd in stilte.

Mijn goede echtgenote, wij waren zo gelukkig, sa-
men danken we God om onze ontmoeting hier op
aarde, door onze kinderen werd die liefdeband nog
dichter saamgehaald. Wij hadden een hemelhuis!...
Nu woon ik in het hemelhuis vanwaar ik u blijf be-
schermen, zo blijven we saam geborgen in Gods Liefde.
Wees dapper, ik blijf u steeds geestelijk nabij, en dank-
baar om uw toewijding en diepe liefde. Mijn lieve
kindjes, zie uw moeke nu dubbel gaarne, veel zal ze u
vertellen over vake die zo vroeg van u wegging. Mijn
geliefde familie en vrienden allemaal, hartelijk dank
voor de steun en de zorg die ge me steeds hebt be-
toond. In mijn ziekte was het mij een oprecht geluk
te zien hoe genegen gij mijn werk hebt overgenomen.
Uw veelvuldige bezoeken waren me zo aangenaam, ik
hoopte nog te kunnen genezen om u hiervoor per-
soonlijk te vergoeden door wederdienst. Het mocht
niet zijn, God heeft er anders over beschikt. Hij zal u
daar nog beter voor belonen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Om uw medevoelen in onze rouw, om het
gebed voor onze duurbare, danken wij U.
Mevrouw Roger Desterbeck en kinderen.
De familién Desterbeck, Casteleyn,
Baele en De Vos.
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