Dankbaarheid verandert de pijn
der herinnering in stille vreugde...
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In de vrede van Christus ruste
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geboren te Idegem op 23 februari 1910
en godvruchtig overleden te Schendelbeke
op 9 april 1992.

Ons moeder en grootmoeder werd ons na een
slepende kwaal en na langdurige verblijven in
het ziekenhuis plots ontnomen.

Heer, Gij hebt mensen nodig om uw goedheid
en waarheid te doen begrijpen. Wij zijn U dank-
baar dat wij iets van Uw liefde en zorg voor
ons hebt leren begrijpen langs moeder. Zij was
de eenvoud zelve en met haar goed hart was
zij steeds bereid te helpen met raad en daad.

Heer God, Gij die onze naam hebt geschreven
in de palm van uw hand, Gij hebt ons niet voor
de dood bestemd maar voor een bestendig en
eeuwig zijn met U in uw hemelse heerlijkheid.
Wij vertrouwen op het woord van uw Zoon.
Doorheen onze aardse dood zullen wij gebor-
genheid vinden in het mysterie van goedheid

>

dat alle begrip overtreft, door en met Christus,
onze Heer.

Met weemoed om moeders heengaan, leeft er
in ons hart een gevoel van dankbaarheid om al
wat zij voor ons betekend heeft en gedaan heeft.
Haar moederlijke zorg, haar bemoedigend woord,
haar gezellige aanwezigheid zal ons blijven
toespreken.

Dierbare kinderen en kleinzoon, dank voor
alles wat gij voor mij hebt gedaan. Gij waart
mijn troost in de beproeving en ik verlangde
telkens om met u en bij u te zijn : om uw vreug-
den en uw zorgen te kunnen meeleven. Moge
het u in het verdere leven goed gaan. God
zegene U.

Familieleden, vrienden en kennissen, blijft
mijn aandenken in uw hart en gebed bewaren.

De families DE STERCK, ROBIGNON,
ROBIGNON en STEVENS,

danken U voor uw blijken van kristelijk
meevoelen en uw gebed.
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