Indien wij het goede uit Gods handen willen
aanvaarden, waarom dan ook niet de beproe-
vingen ?

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

GEORGES DE STERCK

echtgenoot van Mevrouw
ALBERTA HERREGODTS

geboren te Ophasselt, op 5 juni 1902 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te
Brakel, op 29 oktober 1976, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.
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De families STERCK, HERREGODTS, CAUWEL
en LANGBEEN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

De mens is geschapen naar het beeld en ge-
lijkenis van God. Het schoonste beeld om het
wezen van God uit te drukken schrijft St. Jan
neer in het zinnetje : « God is LIEFDE ».

Naarmate die Liefde in de mens gelegenheid
krijgt in dankbaarheid haar Schepper te ontdek-
ken, gaat zij zich zo zuiver mogelijk en met een
volle levensinzet geven aan de naaste; in de
eerste plaats aan echtgenote en kinderen.

Echte liefde wordt rijk door het geven, rijk
aan vreugde, vooral midden de zwaarste werk-
gelegenheden, die de mens trotseert om het no-
digste te winnen voor zijn duurbaren.

Rond het Hoogfeest van Allerheiligen, waarin
ontelbaren met ons feest vieren omdat zij hun
eeuwig loon hebben mogen ontvangen, is ook
onze duurbare afgestorvene, zo almeteens, op-
geroepen naar de plaats der eeuwige vergelding.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, bidden wij nu in deze begrafenismis
en ook in iedere Zondagmis, heel dankbaar om
wat de duurbare voor U is geweest, het kerke-
lijk gebed van deze Allerzielendagen : — « God,
wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te
sparen, wees goedgunstig voor Uw dienaar,
Georges. Laat hem bij U in vrede rusten.
Amen ». —




